
Een oude verbinding met een boom. 

Die oude foto’s in analoge vorm. 

Remy mijn linkse held van toen. Aan uw achterdeur plantte ik een handvol jonge bomen tussen de 

oude appelaar. 

Eén open plek werd vaderlijk ingenomen voor een eerste schommel voor onze kinderen. 

Het groene erf stond wankel af te wachten tot die eerste atelier te klein werd.  

Het was 1988, liberaal ondernemerschap ruimde plant en schommel voor een stevig fundament in 

beton. 

Ook een kinderdroom van mij. Atelier met ruime kelder. Geen getreur, onze planeet is zo groot en 

elders is dus plaats genoeg voor groen en boom.  

En toch … die oude foto’s met Remy. 

Dromend van die man en van onze verschillen, gaan 18 jaar onderdoor.  

De winter van 2006 is voorbij, waar toen die schommel stond, waar er tot nu een werkplaats was 

geweest daar komt nu ruimte om te tonen de creativiteit, de vruchten van ons kunnen. 

Die dromen en die foto’s… de schommel naast de appelaar zo afwezig, hun eerste schommel en… 

Ik wil, zo kinderlijk en toch in wrange leed, een boom  terug naast de plek van die laatste schommel. 

Op een druilige dag was Philippe in onze toonzaal en kwam het ervan.  

Dat gemis, was het spijt of schuldgevoel in ieder geval een fel gemis. 

Een vaderlijke hand raakte mijn schouder en het haalbare om dit te doen werd mij ingefluisterd. 
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